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Natuur in de regio Fryslân
VISAREND IN GROU

De Visarend (Pandion haliaetus) is een roofvogelsoort die gespecialiseerd 
is in het vangen van vissen. Ze broeden vooralsnog niet in Nederland maar 
gezien de vele geschikte terreinen – vooral ook in Fryslân – zal dit vast 
niet lang meer duren. Fotograaf Ruurd Jelle van der Leij wist in Grou een 
visarend op doortocht vast te leggen op de gevoelige plaat.

TEKST EN FOTOGRAFIE RUURD JELLE VAN DER LEIJ

Ieder jaar trekken er in Fryslân enkele 
tientallen visarenden langs. In het voor-
jaar zijn ze op weg naar de noordelijke 
broedgebieden van Scandinavië. In het 
najaar naar Afrika om de winter warm 
door te brengen – en nog vis te kunnen 
vangen aangezien in Scandinavië alles 
dichtvriest. Een deel van deze vogels 
blijft enkele weken tot langer dan een 
maand in Fryslân hangen. Met name in 
het najaar zitten er verscheidene vogels 
in gebieden zoals de Rottige Meenthe, 
het Lauwersmeergebied en het Oos-
terschar. Daar staan ook kijkhutten 
van waaruit de vogels rond augustus-
september mooi te bekijken zijn. Nou 
is het bekijken van een vogel één ding, 
het maken van een mooie foto iets heel 
anders.

NIJDJIP
Al langer wilde ik een knappe foto 
maken van een visarend op jacht naar 
vis. Het probleem in de eerdergenoemde 

gebieden is echter dat de afstand 
vaak te groot en het aanbod van vis er 
gigantisch is. Het is dan erg moeilijk 
om in te schatten waar je moet zitten 

om de vogel, het liefst met vis, op de 
foto te krijgen. Het kon dus haast niet 
mooier toen er in mijn woonplaats Grou 
een vogel neerstreek bij een relatief 
kleine partij water. Het betrof een jong 
van een maand of vier à vijf oud. Deze 
visarend (een ‘laat’ exemplaar) heeft 
begin november enkele weken bij een 
vijver in het dorp omgehangen. Dit was 
mijn kans. Dus vroeg in de ochtend op 
de fiets naar en aan het werk, schuiltent 
opzetten en wachten.

NIET ALTIJD RAAK
Vaak hangen de visarenden biddend 
in de lucht, maar deze joeg vanuit een 
boomtop op vis. Een meter of twintig 
verderop zat ik vol spanning onder een 
boom in mijn tent te wachten op een 
duik van de arend. Daarbij was niet 
iedere duik raak – dat gold voor ons 
beiden – en de eerste dagen was het 
ook erg mistig. Op dag vijf was het 
eindelijk mooi weer en de vogel nog 
altijd in de nieuwbouwwijk aanwezig. 
Van de vijf duiken die ochtend waren 
er twee succesvol. Tijdens een daarvan 
wist de visarend deze mooie blankvoorn 
te verschalken.
De hele serie is te vinden op mijn site 
www.rjvanderleij.nl

Ruurd Jelle van der Leij
“Ik ben van kinds af aan al fanatiek bezig met vogels. Het begon allemaal toen ik 
als klein kind ging ‘aaisykjen’ met mijn vader Sjoerd. Na het afronden van mijn 
VWO ben ik de studie kust en zee management gaan doen op het Van Hall te 
Leeuwarden. Naast de leuke excursies en mooie stages die je tijdens deze studie 
maakt kwam ook mijn passie voor fotografie steeds nadrukkelijker naar voren. In 
2007 vertrok ik voor 5 maanden naar Noorwegen om daar en een aantal modu-
les voor mijn studie te gaan volgen. Voor vertrek heb ik mijn eigen spiegelreflex-
camera aangeschaft met een aantal lenzen. Bij terugkomst bleek de drive om te 
fotograferen alleen maar groter en was de tijd daar om een mooie 500mm lens 
te kopen zodat ook vogelfotografie tot de mogelijkheden ging behoren. Vanaf 
dat moment is het hard gegaan. Mijn foto’s 
worden o.a. verkocht door de beeldbank Foto-
Natura en inmiddels ben ik fulltime fotograaf 
en werk ik met Nikon camera’s en lenzen met 
een bereik van 18 tot 800mm.” Voor meer 
info: www.rjvanderleij.nl 


